
Het leven

 
Het leven kan soms zo moeilijk zijn

Zo intens … en zoveel pijn
Maar ik weet dat u er altijd zult zijn

En dat maakt het leven weer fijn
 

Ik mis u
Ik mis het gedragen worden

 
Lang gewacht maar toch gekomen

Wat kan het soms lang duren 
In de verte zit ik voor me uit te turen

De dagen tellen
De pijn verdragen
Is zo moeilijk soms

Er lijkt geen eind aan te komen
Wat me allemaal is ontnomen

Maar toch bent u gekomen
Om mij te dragen 

En om mij te antwoorden op al mijn vragen
Hoe heb ik het allemaal kunnen verdragen

 
Dat is een heel lang verhaal.
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Zoals vogels in de lucht

Slaak ik een diepe zucht,

Want ik ben zo opgelucht.

 

Je doet het zo goed,

Elke dag heb je weer moed.

 

Het gevecht van het verleden

En je zult zo gelukkig zijn in het heden.

Je zult het overwinnen

En het leven weer gaan beminnen

 

Luister naar de stem die jou zal leiden

Die zal jou je hele leven blijven begeleiden

 

Nooit meer alleen

Altijd Zijn liefde om jou heen.
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